
Vaak denken we bij een mooi afscheid 
aan een mooie afscheidsceremonie … 
Maar het is meer dan dat.

“Afscheid nemen bestaat niet”, is de titel van 
een lied dat vaak wordt gedraaid tijdens een 
uitvaartdienst. De titel geeft precies weer waar 
het om gaat. Afscheid nemen is een proces. Bij 
een afscheidsceremonie neem je fysiek afscheid. 
De herinneringen blijven. 

Herinneringen die zo belangrijk zijn voor het 
rouwproces. Door herinneringen op te halen 
kun je uiting geven aan je gevoelens. Ook 
kunnen herinneringen je troosten. 
Herinneringen horen bij een mooi afscheid.

Wanneer je je baby verliest, zijn er door de korte periode dat jullie samen zijn, 
weinig herinneringen. En wordt de periode van verwachting en blijdschap om zijn 
of haar komst overschaduwd door een alles overheersend verdriet. 

Door te schrijven of het in beelden uitdrukken van je gevoelens, kun je tastbare 
herinneringen maken aan je baby. En dat is heel waardevol. Het helpt je door je 
rouwproces. Het helpt je gevoelens te uiten die je niet durft uit te spreken. Het 
helpt je gevoelens te uiten die je moeilijk onder woorden kan brengen. Het helpt je 
te ontspannen en versterkt je veerkracht. Maar bovenal helpt het je de liefde voor 
je baby tastbaar te maken. En de herinnering aan hem of haar levend te houden. 

Heb jij je kindje verloren? Zoek je naar een manier om beter 
met het verlies om te gaan? En zoek je een manier om je 

baby op een liefdevolle manier te herinneren? 
Volg dan de workshop Koesterboek. Ik geef hem samen 
met Nathalie Roelofsen Nijzink van Hemelwieg©. 

Neem contact met mij op voor informatie. 
Telefoon 06 10 87 86 36. Of bezoek 

www.dunamiscoaching.nl/aanbod/workshop.

Een mooi afscheid…

te ontspannen en versterkt je veerkracht. Maar bovenal helpt het je de liefde voor 
je baby tastbaar te maken. En de herinnering aan hem of haar levend te houden. 

Heb jij je kindje verloren? Zoek je naar een manier om beter 
met het verlies om te gaan? En zoek je een manier om je 

baby op een liefdevolle manier te herinneren? 
Volg dan de workshop Koesterboek. Ik geef hem samen 
met Nathalie Roelofsen Nijzink van Hemelwieg©. 

Neem contact met mij op voor informatie. 
Telefoon 06 10 87 86 36. Of bezoek 

www.dunamiscoaching.nl/aanbod/workshop.www.dunamiscoaching.nl/aanbod/workshop.


